Liturgie Regenboogkerk

Datum: Zondag
31 mei 2020 Eerste Pinksterdag

Tijd: 9.30 uur
Orgelspel

Welkom en Mededelingen (door ouderling)

Zingen:

Vuur van God eeuw’ge vlam, melodie van lied 433 (kom tot ons de wereld wacht) van Albert

Frederick Bayly, vertaling: Alexander Prins

1. Vuur van God, o eeuw’ge vlam,
Geest die in Gods glorie kwam,
Maak mijn ziel in zuiverheid

aan uw liefde toegewijd.

2. Adem Gods, die kwam als storm
toen het Pinksterfeest begon,
Kom in mij, wees in mijn ziel

bron van levensenergie.

3. Kracht van God, die in mij strijdt
in mijn droefheid, leed en spijt;
Pantser tegen kwade macht

alle poorten van mijn hart.

4. Waarheid Gods, uw stralen gaan
door de nerf van mijn bestaan.
Mag het licht dat schuld weerlegt
schijnen op uw weg van recht.

5. Liefde Gods, genade groot
die geen einde kent noch dood;
Wees mijn gast, die mij omgeeft
en voor altijd in mij leeft.



Stil gebed

Votum en groet: V: "Onze hulp is in de Naam van de Here"
A: "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT"
V: "Genade is er voor u en vrede ..."
A: AMEN

Zingen: 330 Woord dat ruimte schept

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om ontferming

Loflied: 672: 1,6,7 Kom laat onze deze dag

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: ELB 58: 1-3 Zoek eerst het Koninkrijk

Gesprek met de kinderen, we weven de rode draad over het kruis en ronden het project
daarmee af

Zingen: Hou je aan de regels, anders maak je brokken

Schriftlezing: Johannes 14: 23-29

Zingen: 670: 1,2,3 en 7 Kom Schepper God

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Zingen: koraaltrio bij Gezang 240: Kom Heilige Geest, vervul ons met uw gaven

Verkondiging

Zingen: 701: 1-4 Zij zit als een vogel

Dienst der gebeden (met moment voor persoonlijk gebed en afsluiten met
gezamenlijk bidden van het Onze Vader)

Collecte

Zingen: van A tot Z

Zingen: Ga dan op weg (melodie lied 868, tekst: Jacqueline Roelofs- van der Linden)

Ga dan op weg

Naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden.



Ga dan op weg

Om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg

Met je dromen en al je verhalen.

Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.
Houd op het licht samen je ogen gericht,

Dan zal nieuw vergezicht stralen.

Zegen 3x gezongen Amen



